
Jaarlijks uitje 2015
Voorburgs Operakoor

Op 6 september 2015 werd voor de leden van het Voorburgs Operakoor  een 
uitstapje georganiseerd door:

uit de Pasteur folder:

dagtocht    ’T GOOI EN NOORD-HOLLAND

Via  Gouda,  Utrecht  en 
de  Bilt  rijden wij  naar  
de  omgeving  van 
Woudenberg;  hier 
wordt  u  onthaald  op 
een  lekker  kopje  koffie 
met  gebak.  Hierna 
vervolgen  wij  de  reis  
via  Baarn,  Laren,  

Blaricum, Naarden en Muiden naar Amsterdam voor de koffietafel. Aansluitend  
maken we een rondvaart door de grachten en over het IJ. Via Landsmeer en  
Purmerend rijden we naar Stompetoren voor het diner. De terugreis gaat via  
Heiloo, Limmen en Haarlem naar Den Haag. De thuiskomst is om 21.00 uur.



De  eerste  stop 
voor  koffie  met 
gebak  was  bij 
Bergzicht  in 
Woudenberg.

De dagtocht werd 
vervolgd met een 
rit  door  de 
Utrechtse 
Heuvelrug  en 
plaatsen  in  de 
Gooi,  ook  langs 
het  kasteel 
Drakensteyn  en 
het  paleis  Soestdijk,  waar  we  al  langsrijdend  nog  even  naar  Juliana 
konden zwaaien.

De rit voerde ons ook nog door 
Blaricum,  een  stad  die  onze 

bijzondere aandacht vroeg omdat het 
sinds  kort  de  nieuwe  woonplaats  is 
van  onze  dirigent.  Interessant  en 
opmerkelijk  in  Blaricum  is  de 
agrarische  kunst  op  de  rotondes 
aldaar. 



Voor  de  lunch  gingen 
wij  naar  het  Prins 
Hendrik  hotel  op  de 
Zeedijk in Amsterdam. 
Een  hotel  met  een 
gedenkwaardige 
muzikale  geschiedenis 
en  dus  een  passende 
gelegenheid  voor  een 
koor.



Na de  lunch  was  het  tijd  om te  verzamelen  op  het  Rokin  voor  een 
rondvaart door Amsterdam.

“Ick
Waec”

“De
Cost
Gaet
Voor
De
Baet
Uyt”

Oud- 
Hol-
landse 
wijs-
heden 
op oud-
Hol-
landse 
gevels.



Het verhaal  gaat dat de 
naam “Schreierstoren” is 
afgeleid  van  het  woord 
schreien  ofwel  huilen. 
Niet  vreemd  omdat 
velen vanaf de toren hun 
geliefde  of  kind 
uitzwaaiden  om  hen 
waarschijnlijk  nooit 
meer terug te zien. In de 
gevel  zit  zelfs een steen 
uit 1569 met daarop een 
huilende  vrouw.  De 
treurende  maagd 
verwijst  echter  naar  de 
erbarmelijke  toestand 
van de stad in 1569, vlak 
voor de 80-jarige oorlog. 
De  naam  is  echter  een 
verbastering  van  het 
woord 
SCHRAYHOUCK, hetgeen scherpe hoek betekent,  een aanduiding voor de hoek waarop de 
toren ten opzichte van de O.Z.Kolk en de P.H.kade staat.

Schilderij van Willem Koekkoek, 1888



Wonen op het water is niet altijd goedkoop. Deze boot werd verleden jaar voor een ½ 
miljoen te koop aangeboden.



Bij  de  Regu-
liersgracht   is 
er  altijd  even 
een  stop  voor 
een  doorkijkje 
door  de  zeven 
bruggen  die 
zo mooi in één 
lijn liggen.

En een bijzon-
dere   beziens-
waardigheid 
is  natuurlijk 
de  verschei-
denheid  van 
gevels  langs 
de  Amster-
damse  grach-
ten. 



De rondvaart  eindigde met  een “rondje IJ”.  Hierna was er nog even tijd voor wat 
sightseeing op eigen gelegenheid, er is tenslotte heel veel te bekijken daar achter het 
Rokin. De foto's daarvan laten we hier discreet achterwege.



De rit  door de Beemster eindigde in de Schermer, in het plaatsje Stompetoren, een 
dorp dat tot de gemeente Alkmaar behoort. Aldaar werd de dagtocht afgesloten met 
een diner, waarna de bus weer vertrok met bestemming Voorburg. 

De dagtocht werd vervolgd met een mooie rit door de Beemster, een 
droogmakerij die op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat.


