
Jaarlijks uitje 2017
Voorburgs Operakoor

Op 2 september 2017 werd voor de leden van het Voorburgs Operakoor  een 
uitstapje georganiseerd door:

naar



De eerste stop was 
voor  koffie  en 
gebak  op  de 
Vismarkt,  vlak  bij 
de  haven  van 
Heusden.

Molen  I  is  één 
van  de  drie 
walmolens  die 
nog  op  de 
vestingwallen 
van  de   stad 
Heusden  staat, 
op  het  molen-
bastion  van  de 
stadshaven.
Deze haven werd 
in  1904  gedempt 
bij  de verlegging 
van de Maas. 

In 1968 werd de haven weer in ere hersteld.

Het is een “standerdmolen” voor het malen van koren.

Oorspronkelijk  stond  deze  molen  in  Lommel  (België).  In  1971  is 
begonnen met de herbouw van deze molen op de plaats waar vroeger al 



een standerdmolen had gestaan.

De molen maalt niet 
meer,  maar  draait 
nog wel  regelmatig 
“voor de prins”.



Uiteraard  waren  de  koorleden 
driftig  bezig  de  haven  en  het 
uitzicht op de wateren rondom de 
stad Heusden te vereeuwigen.

Maar  natuurlijk  was  onze  voorzitter 
vooral  geïnteresseerd  in  het 
schilderwerk  op  de  deuren  van  de 
oude huizen.

Daarnaast was er 
ook  nog  wel 
belangstelling 
voor  de  brocante 
markt.



Deze foto laat zien 
hoe  gevaarlijk  het 
is als je vergeet een 
bliksemafleider  te 
plaatsen  op  een 
kruitmagazijn.
In  1667  werd  de 
donjon en een deel 
van  de  stad  door 
een  explosie  van 
de  kruitopslag 
verwoest.

Na  onze  wandeling  door 
Heusden  was  het  tijd  voor  een 
lunch,  in  De  Moer,  een  paar 
kilometer ten zuid-westen van de 
Efteling.



Na de lunch konden 
we  in  Oosterhout 
ons  ontbijt  voor  de 
volgende  dag 
voorbereiden, in het 
Bakkerijmuseum.



Al  deze  broden 
hadden  zo  maar 
kunnen  worden 
ingezonden  voor 
“Heel  Holland 
Bakt”.



Na een diner in Terheijden (tussen Hooge Zwaluwe en 
Prinsenbeek) was het weer tijd om naar Voorburg terug 
te gaan. Deze keer was er geen probleem met de bus, 
alle deuren gingen vanzelf op slot en we konden direkt 
vertrekken. 


